Ga naar waar je moet zijn

Marcel Vugts

Enige tijd geleden werd ik door de redactie van De Roerom gevraagd naar mijn
ervaringen met een bezinningstocht in Nepal die ik het afgelopen jaar maakte.
- Een mooie gelegenheid om voor mezelf nog eens op een rij te zetten wat deze
reis voor me betekend heeft. Daarnaast ook erg leuk om te delen en misschien
anderen op het idee te brengen om zichzelf ook zo’n ervaring te gunnen.

Ezelspad langs de Bundi Ghandaki rivier (® Foto: Marcel Favier)

Het gaat om een drieweekse trektocht
rondom de Manaslu, ‘Berg van de Ziel’,
een van de veertien bergen hoger dan
8000 meter die de Himalaya rijk is. Maar
vooral is het een reis naar de stilte. Drie
weken weg van mijn drukke leventje met
mijn gezin en met mijn baan in een werk-
gebied waar altijd alles sneller moet en
vakanties zonder e-mail al een paar jaar
niet meer bestaan. Het lijkt me absoluut
onmogelijk maar de suggestie kwam voor-
bij via een bekende en gaat vervolgens
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niet meer uit mijn hoofd. lets zegt me dat
dit is wat ik nodig heb op dit punt in mijn
leven en wonderlijk genoeg vindt mijn
lief dit ook. Op het werk is er vooral ver-
bazing en moeten ze even wennen aan
het idee dat er echt geen Wi-Fi is in de
Himalaya. Maar gelukkig krijg ik ook de
ruimte. En zo sta ik drie maanden later in
Kathmandu.

Vanzelfsprekend altijd aanwezig
Kathmandu, een stad zo totaal anders dan
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ik gewend ben dat ik maar plaatjes blijf
schieten. Maar ook een stad die me helpt
om de overgang te maken van toerist naar
pelgrim. De spiritualiteit is namelijk over-
al en altijd als vanzelfsprekend aanwezig.
In het Hindu-deel bij de heilige Bagmati-
rivier kijk ik vanuit het park neer op de
brandstapels naast de tempel. Van hieruit
sturen mensen hun dierbaren op pad naar
een volgend leven. Het klinkt luguber
maar het voelt sereen. Gewoon een park
met bankjes met verliefde stelletjes zoals
op zovele plekken in de wereld. Het ver-
schil is het uitzicht van de dood als van-
zelfsprekend onderdeel van het leven.

Ga naar waar je moet zijn

In het Boeddhistische stadsdeel is er de
Boudha Stupa. Tegen de schemering ver-
zamelen zich hier alle lagen van de be-
volking om hun rondjes rond de Stupa te
lopen. Ik loop met hen mee; om me heen
worden mantra’s het universum in geslin-
gerd met gebedsmolentjes, gebedsvlaggen
en gezang. Van hier stuurt de plaatselijke
Lama ons op pad met de Mantra: ‘Gate,
Gate, Paragate, Para Sam gate Bodhi sva-
ha’. Vrij vertaald: ‘Ga naar daar waar je
moet zijn, in je diepste binnenste, maak
die reis!”

Verbazingwekkend

Een dag hobbelen we in jeepachtige bus-
jes over zandweggetjes langs diepe af-
gronden. Het loslaten is al begonnen. De
wandeltocht begint daar waar alleen nog
ezelspaadjes verder gaan. Van hier gaan
we als groep ook de stilte in. De wandel-
dagen beginnen met zonsopgang. Bui-
ten starten we met yoga, lichaamswerk,
ademhalingsoefeningen en daarna ontbij-
ten in stilte. We lopen zo’n negen uur per
dag, in stilte. We eten in stilte. Ieder in
zijn eigen ritme maar toch ook als groep
waarbij we op gekozen momenten din-
gen uitwisselen over wat er bij je speelt,
wat er binnen komt, wat je droomde, wat
je van huis uit meekreeg en meer. Verba-
zingwekkend hoe snel ik met mensen, die
eerst nog vreemden voor me waren, de
diepte kan ingaan en hoe dan blijkt dat
het pad en verhaal van anderen ook weer
hulp voor mij zijn.

Leven en lijden g
Het proces wordt ondersteund door bege-
leiders van het ITIP. Onder andere doordat
ze ons op pad sturen met bepaalde vragen
of doordat ze verhalen uit het Hindoe-
isme en Boeddhisme delen. De vier edele
waarheden van de Buddha spelen hier
een grote rol. De eerste van die waarhe-
den zegt dat leven lijden met zich mee-
brengt. Groot lijden maar ook klein lijden;
de momenten dat dingen niet zo lopen

als je gehoopt had of dat je teleurgesteld

www.deroerom.nl



bent in jezelf. Het wordt mooi beschreven
door het Pali/Sanskriet woord voor lijden,
Dukkha, dat ook staat voor ‘wrijving/
scheef lopen van het wiel van een kar’.

Loslaten en overgave

In de overige drie waarheden zegt de Bud-
dha dat je dit lijden kunt oplossen door
niet te hechten, los te laten, leeg te ma-
ken, stil te zijn. Om vanuit die stilte het
goede te doen, met mededogen naar jezelf
en de ander. Maar ook uit de christelijke
traditie wordt geput. Vele bijbelverhalen
beschrijven immers ook scherp wat per-
soonlijke ontwikkeling naar jezelf en naar
de ander van je vraagt. En zo blijkt de
Boeddhistische godin Tara, godheid van
het mededogen, moeder van het Tibetaan-
se volk, ineens verrassend veel parallellen
te hebben met onze Maria. Een extra di-
mensie is dat het paasweekend midden in
deze tocht valt. Pasen is immers een ver-
haal over loslaten en overgave.

Ik blijk echt een week wandelen en stilte
nodig te hebben om mijn hoofd leeg te
krijgen. Maar dat brengt me wel op een
punt dat ik sinds lange tijd weer echt ga
voelen. Voelen wie en wat goed en be-
langrijk voor me zijn. En voelen wat me
daarin te doen staat. Vanaf dat punt voelt
het ook niet meer alsof ik alleen op pad
ben; de band met de groep groeit en de
mensen die me dierbaar zijn lopen in ge-
dachten met me mee. Tegelijkertijd gaan
al mijn sensoren open. De overweldigende
natuur raakt me als nooit tevoren, maar
ook wat er in de groep gebeurt en wat

ik in de dorpjes tegenkom. We komen in
dorpjes, die dagen wandelen van de be-
woonde wereld liggen en waar mensen
nog in middeleeuwse omstandigheden
leven; met schaarste aan voedsel en niet
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De top van Mount Manaslu, Berg van de Ziel (© Foto’s: Marcel Vugts)

meer brandstof dan wat Yak-mest. Een
wereld van Dukkha, maar mensen leven
als vanzelfsprekend in het nu.

Mededogen

Alles ademt de Boeddhistische kernwaarde
van mededogen: mededogen met jezelf,
mededogen met de ander. En spiritualiteit
is alom aanwezig met tempeltjes, altaartjes,
mantra’s en gebedsvlaggen. Het meest ge-
raakt word ik door de gebedsmuurtjes die
we passeren aan het begin van elk dorpje.
Door de toewijding waarmee ze gemaakt
zijn. Blijkbaar is toewijding ook voor mij
een belangrijke waarde. Het zijn lange
stapels stenen waarin dorpelingen al eeu-
wenlang het oer-mantra uitbeitelden: ‘Om
Mani Padme Hum’ - laat trots, jaloezie, be-
geerte, hebzucht en haat verdwijnen. Het
hoogtepunt - letterlijk en figuurlijk - van de
reis is de overgang van de Larke Pas (5400
m) waar we ieder voor zich en met elkaar
dingen achterlaten en een nieuw pad gaan
naar het dal voor ons.

Terug

Het is nu zo’n half jaar geleden dat ik die
pas overging. Intussen zijn bergen, bos-
sen, rivieren en kloosters weer lang en
breed vervangen door e-mails, perfor-
mance targets, huiselijke beslommeringen
en andere praktische bezwaren. Ook was
het contrast met Nederland confronterend.
Toch een land waar we veel meer oordeel
hebben dan mededogen. Waar we de boel
zo plat gemaakt hebben dat spiritualiteit
niet meer als vanzelf op je pad komt maar
veel persoonlijke inspanning vraagt.

Stilte en natuur

Maar het beeld van de machtige witte top
van de Manaslu is nog scherp. En een mo-
ment van concentratie kan me weer terug-
brengen bij de diepe buikademhaling die
nodig was om zonder hoogte-hoofdpijn
de pas over te komen. Diezelfde adem-
haling die me rust en stilte geeft om te
voelen wat goed voor me is. Er is intus-
sen ook aardig wat ten goede veranderd
in mijn werk en leven. Misschien was het
zonder de reis ook wel op mijn pad geko-
men maar ik geloof ook in het Boeddhis-
tisch weten van Karma: Alles heeft een
oorzaak, niets blijft zonder gevolgen ...
Natuurlijk is Nepal en de Himalaya een
krachtige plek voor zo’n tocht. Maar stilte
en natuur blijven de belangrijkste ingre-
diénten en die zijn ook veel dichterbij te
vinden. Er worden ook dit soort tochten
georganiseerd in de Alpen, in de woestijn
of op de Wadden. Een aanrader.
www.bezinningstochten.nl
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Boom met gebedsvlaggen (® Foto: Marcel Favier)
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